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TEN GELEIDE  

 

  

‘Wij verkondigen niet onszelven’   

  

Terwijl ik deze overdenking schrijf, valt mijn oog op de datum: het 

is vandaag 11 mei, precies een maand vóór de geplande 

afscheidsdienst. Eigenlijk begint het besef dat ik bezig ben aan 

mijn laatste weken in Horebeke nu pas echt bij mij door te 

dringen. Het heeft iets vreemds om te bedenken dat mij hier nog 

zo weinig tijd rest. Zo vaak schiet door mijn hoofd: dat is de 

laatste keer dat ik dat hier doe. De laatste keer Pasen vieren, nog 

een laatste gezinsdienst, nog een laatste belijdenisdienst, etc.   

  

Steeds meer ben ik niet zozeer bezig met vooruitkijken als wel 

met terugblikken: wat hebben we in de afgelopen zes jaar samen 

allemaal beleefd? Ik denk terug aan de coronapandemie, hoe we 

allemaal aan onze huizen gekluisterd zaten. Terwijl de kinderen 

thuis waren (scholen gesloten!), probeerden Elke en ik zoveel 

mogelijk samen te werken om voor hen te zorgen én ons werk te 

doen. Op de vrijdagnamiddag spoedde ik me naar de kerk om 

daar een dienst op te nemen en die daarna te bewerken (knippen 

en plakken, wat liedjes erbij) en met wat geluk op tijd online te 

krijgen. Op zondag tien voor tien was ik dan wederom in de kerk 

om de klokken te luiden, waarna ik me weer huiswaarts spoedde 

om samen met mijn gezin op de bank naar de eredienst te kijken. 

Als ik dit zo opschrijf denk ik: als ik we dit niet echt hadden 

beleefd, had ik zoiets echt niet kunnen bedenken!  

  

Mijn gedachten gaan ook uit naar mijn kinderen: Emma was twee 

toen we hier kwamen, Bente één. Maarten moest nog geboren 

worden. Alle drie zijn ze hier in de kerk gedoopt, te midden van 

de gemeente. En kijk nu eens: het zijn al echte ‘schoolkinderen’. 

Emma en Bente kunnen reeds goed lezen en schrijven en krijgen 
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zelfs al Franse les op school. Maarten wil ninja worden, voor het 

moment dan toch.   

  

Ik denk terug aan vele ontmoetingen en bijeenkomsten, zowel 

vreugdevolle alsook verdrietige. Ik heb hier hele mooie 

momenten beleefd en ook hele moeilijke. Maar uiteindelijk denk 

ik bovenal aan die treffende tekst die al 150 jaar boven de 

kerkdeur hangt.   

  

  
  

Die tekst herinnert me eraan dat weliswaar best onze ervaringen 

mogen delen maar dat het hier in de kerk boven alles en voor 

alles hoort te gaan over onze Heer Jezus Christus. Hij moet 

verkondigd worden. Want in Hem en in Hem alleen is ons heil. 

Versta me niet verkeerd: ons leven en onze ervaringen doen er 

wel degelijk toe. We zijn schepselen van God, geliefd en gewild.  

Wij zijn echte mensen van vlees en bloed, daar is niks relatiefs 

aan. Het is een kwestie van volgorde: eerst komt Christus en 

dan, in Zijn licht, mogen ook wij ter sprake komen. Het is zoals 
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Psalm 36, vers 10, het verwoordt: ‘Want bij U is de bron van het 

leven; In Uw licht zien wij het licht.’   

  

Net zoals wij echte mensen zijn, zo is ook Jezus Christus echt: 

Hij heeft echt geleden, is echt gestorven en Hij is echt opgestaan.  

Hij is echt gestorven voor echte mensen als u en ik, zodat onze 

zonden ook echt vergeven worden. En meer dan dat: als wij Hem 

kennen, dan is Jezus Christus onze echte vreugde.   

  

En daarom wil ik u op het hart drukken: voor u de kerk binnengaat 

op zondag, kijk dan eerst even omhoog. Lees die tekst en 

herhaal hem nog eens in uw gedachten. Zoek dan een plekje in 

de banken, een vertrouwd plekje wellicht of anders een nieuw 

plekje. En hef dan in gebed, samen met broeders en zusters, het 

hart omhoog: in gezang en gebed. Hoor naar Gods Woord en 

vier het Evangelie: Jezus leeft!  

  

In Christus blijvend verbonden,  Ds. 

Simon van der Linden  

  

UIT DE KERKENRAAD  

  

Hieronder volgt een samenvatting van de 

kerkenraadsvergaderingen van 13 maart, 3 en 24 april en 8 mei.  

  

- Tijdens de vergadering van 13 maart heeft de kerkenraad 

een gesprek gehad met het echtpaar Lannau-Callebaut in 

verband met hun vraag om belijdenis te mogen doen. Dit 

was een aangenaam en positief gesprek. Afgesproken werd 

om deze belijdenis te laten doorgaan op Pasen.  

- Daarna is gesproken over de werkzaamheden in de NK als 

gevolg van waterschade. Wanneer zullen deze doorgaan en 

hoe lang zal de NK daardoor gesloten blijven. De 

kerkenraad besluit om de bestuursraad een aantal 
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suggesties, vooral met betrekking tot de duur van de sluiting 

in verband met de kerkelijke feestdagen te doen.  

- De ver- en herverkiezing van bestuurs- en 

kerkenraadsleden op resp. 16 en 23 april komen aan de 

orde.  

- Tenslotte is gesproken over de komende gemeente- 

activiteiten, nl. bezoek van het schoolkoor uit Middelharnis 

(16 april), ons tegenbezoek aan de protestantse gemeente 

van Arras (7 mei) en het bezoek van de gemeente Rixensart 

aan de Geuzenhoek (21 mei).  

- In de volgende vergaderingen zijn de werkzaamheden en 

sluiting van de NK uitgebreid aan de orde gekomen gelet op 

de verschillende visie van kerkenraad en bestuursraad op 

de duur van de sluiting NK.  

- Als gevolg van het overlijden van ds. Koreneef, die lid zou 

zijn geworden van het districtsbestuur, is onze predikant 

gevraagd om lid van dit bestuur te worden. De kerkenraad 

heeft hiertegen geen bezwaar.  

- Dominee meldt dat Wim Coenen zich alsnog bereid heeft 

verklaard om lid van de kerkenraad te worden. De 

kerkenraad zal dan weer uit zes leden bestaan.  

- De afscheidsdienst van onze dominee is voorzien voor 

zondag 12 juni. De verhuizing van het gezin staat gepland 

op 4 juli. De intrededienst in Dendermonde vindt plaats op 

zondag 27 augustus.  

- In verband met de problemen rond het afsluiten van de NK 

is een extra digitale kerkenraadsvergadering ingelast op 24 

april. De verhouding tussen bestuursraad en de kerkenraad 

en hoe de kerkenraad kan en moet reageren op de situatie 

worden uitgebreid besproken.  

- De resultaten van de verkiezingen bestuursraad en 

kerkenraad worden besproken.  

- Als laatste komt aan de orde de aanstelling van een 

consulent voor de komende vacatureperiode. De regels 

hiervoor blijken kortgeleden te zijn gewijzigd. Wij zullen nu 
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eerst het bezoek van een afvaardiging van het 

districtsbestuur en de verantwoordelijke Ambten ontvangen 

alvorens een consulent wordt aangesteld. Een 

datumvoorstel zal nog worden doorgegeven.  

- Tijdens de vergadering van 8 mei heeft de kerkenraad een 

gesprek gehad met Elisabetha en Ingrid Tomeci, die op 

Pinksteren hun belijdenis zullen gaan doen. Ook dit was een 

aangenaam en positief gesprek.  

- Dan is uitgebreid gesproken over de werken in de NK en de 

beschikbaarheid ervan voor de erediensten. De KR hoopt 

dat e.e.a. binnenkort opgelost geraakt.  

- Met genoegen zijn de bijzondere kerkdiensten in de voorbije 

maanden herdacht en ook het bezoek aan de gemeente van 

Arras, waarover elders een verslag.  

- Ook de tentoonstelling over ds. van der Waeijen Pieterszen 

in het museum en daarmee verbonden de door Erfgoed 

Vlaanderen georganiseerde activiteit rond ‘Van Gogh in de 

Vlaamse Ardennen’ kwamen aan de orde.  

- Als gevolg van de ziekte van mevr. Blokland moet het 

organistenrooster worden aangepast. Sven Vermassen zal 

worden gevraagd om wat vaker te spelen, maar dit heeft wel 

financiële consequenties. De gemeente zal worden 

gevraagd om het orgelfonds nog eens te spijzen.  

- Volgende maand zal op 5 juni de laatste 

kerkenraadsvergadering onder leiding van dominee Simon 

worden gehouden.  

  

Namens de kerkenraad,   

Eelkje Claus  

  

UIT DE BESTUURSRAAD  

  

Op 16 april werden de verkiezingen van de kleine helft van de 

BR georganiseerd. Uittredende leden Wouter De Jonge en 
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Cornelis Blommaert waren opnieuw kandidaat. Er kwamen 17 

stemgerechtigde leden opdagen.  

Wouter kreeg 16 stemmen achter zijn naam, Cornelis 13. Beide 

heren zijn dus begonnen aan een nieuw mandaat van 6 jaar. In 

de volgende Flambouw zullen we u meedelen hoe de mandaten 

werden verdeeld.  

  

Conform het meerjarenplan werd gestart met de werken aan de 

NK. Een deel stucwerk (achteraan links) werd verwijderd. Na een 

anti-vochtbehandeling werd opnieuw “geplakt”. Er zal 

geschilderd worden als de muur goed droog is.  

  

Op 5 mei heeft onze voorzitter, Ronald Blommaert, zijn ontslag 

gegeven. Hij zetelde, met 2 korte onderbrekingen, sinds 1991 in 

de bestuursraad: 30 jaar ten dienste van onze gemeente. We 

moeten nu verder, zonder hem, onder de leiding van een nieuwe 

voorzitter. Ronald, we moeten grote schoenen vullen: we hebben 

graag meegewerkt aan jouw project en kijken terug op mooie 

jaren. Zoals je het zelf hebt aangegeven zullen we trachten om 

voltallig en eensgezind het beste van onszelf te geven voor het 

klein kuddeke.  Dank voor alles!  

  

We zijn een woord van dank verschuldigd aan onze trouwe 

kerkgangers: in maart en april werd €885,20 gecollecteerd.   

Bovenop kwamen nog de bijzondere collectes:  

- Aardbeving Turkije en Syrië: €182,60 (gestort aan 

consortium 1212)  

- Hulp aan Oekraïne: €130,65 (gestort aan UNIPROBEL)  

- Huizen van Hoop: €116,65 (gestort aan UNIPROBEL) 

Huizen van Hoop is een diaconaal initiatief van de VPKB dat 

als doel heeft om ondersteuning te bieden aan erkende 

vluchtelingen bij het vinden van een woning.  

  

Namens de bestuursraad, Rita Custers   
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RONDOM DE GEMEENTE  

  

KINDERCLUB DE VUURTOREN  

  

Wat hebben we mooie dingen 

meegemaakt met de kinderen dit 

kerkelijk jaar. Er was steeds een mooie 

opkomst, zeker ook tijdens 

hoogtijdagen. De kinderen deden 

enthousiast mee; ze zijn blij met 

hun club.  

  

We vertelden de kinderen de 

bijbelverhalen, waarover ze de 

mooiste vragen stelden. Daarna  

volgde er een knutsel- en 

spelmoment.    

  

Daar er een mooie opbrengst in de zondagsschoolbus zat, 
hebben we een aantal nieuwe gezelschapsspellen en 
knutstelspullen aangekocht. Dank u wel voor de giften! We 
hebben  initiatief  genomen  voor  een  aantal 
 bruisende gezinsdiensten in samenwerking met ds Simon en 

musicus Sven Vermassen. Op 4 juni is 
voorlopig de laatste .   
  

We verwelkomen Yolande Zijleman als 
leidster van de kinderclub. Dank je wel 
alvast!  
  

Hartelijke groet, namens de leiding van de kinderclub, Elke 

van der Linden - van Dijke  

-----  
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WEL EN WEE  

  

Op zaterdag 29 april overleed Wilfred Blommaert in de leeftijd 

van 91 jaar. Hij was een broer van Sara, Werner en Bernard. Hij 

groeide op hier op Korsele, maar emigreerde eind jaren ’50 naar 

Canada (Winnipeg). Ondanks de grote afstand bleef hij zich sterk 

verbonden weten met zijn Vlaamse roots en was hij er fier op om 

Geus te zijn.   

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn dochter Sandra, 

zijn schoonzoon Robert, zijn twee kleinkinderen, zijn zus Sara en 

de overige nabestaanden.   

Myriam en Cornelis werden opgeschrikt door een heftige 

gebeurtenis: net nadat Cornelis thuis was gekomen om te 

herstellen van een schouderoperatie, werd Myriam getroffen 

door een aneurysma van de aorta. De situatie was 

levensbedreigend. Gelukkig was er snel hulp ter plaatse en is de 

operatie geslaagd. Al snel mocht Myriam weer naar huis en het 

herstel verloopt gelukkig voorspoedig.   

  

Hendrika heeft te maken met een terugval, de verhuizing heeft 

een grote impact. Ze hoeft gelukkig nog niet te worden 

opgenomen maar krijgt thuis bijstand. Ze heeft nu veel rust nodig. 

Haar familie heeft laten weten dat ze iedereen van harte groet 

maar momenteel niet kan deelnemen aan het gemeenteleven, 

ook voor bezoeken is het nog te vroeg.   

  

Wilfred heeft de laatste tijd wederom te maken met veel fysiek 

ongemak. Ook moet hij regelmatig voor onderzoeken naar het 

ziekenhuis. Iedere zondag als hij er niet bij is, wordt hij node 

gemist: deze beminnelijke broeder is immers bij iedereen graag 

gezien.    
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Onze gedachten gaan ook uit naar Kristien. Zij heeft momenteel 

last van een nekhernia. We wensen haar rust toe en een goed 

herstel.   

  

We denken eveneens aan de langdurig zieken. Alle broeders en 

zusters die lijden bidden we dat ze Gods troost en nabijheid 

mogen ervaren. We bidden ook voor hun familie.   

  

Gelukkig is er ook wel: Karel is gelukkig redelijk hersteld. Het leek 

er enkele maanden geleden op dat hij niet meer lang te leven 

had: zijn toestand was kritiek. Inmiddels gaat het echter weer 

beter en mochten hij en Mariëlla zelfs hun 60e 

huwelijksverjaardag vieren. Samen met Paul ben ik op bezoek 

geweest om hen namens onze gemeente te feliciteren. We 

wensen hun als gemeente van harte Gods zegen toe.   

  

Onze felicitaties gaan ook uit naar Cornelis en Wouter die voor 

een nieuwe termijn werden herkozen in de bestuursraad. En 

hetzelfde geldt uiteraard voor Eelkje en Paul die werden 

herkozen voor een tweede termijn als kerkenraadslid en naar 

Wim die voor het eerst verkozen werd. We wensen deze leden 

van bestuurs- en kerkenraad allen van harte Gods zegen toe bij 

de uitoefening van hun ambt!  

  

Ds. Simon van der Linden  

  

  

AGENDA   

  

Zondag 21 mei      10 uur -  NK – bezoek gemeente  

Rixensart  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Niels  

Organist  Liesbeth  
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Koffie   Jovanka  

Woensdag 24 mei  

  

14 uur – OK – Debora  

Woensdag 24 mei  

  

20 uur – OK – Bijbelstudie  

Zondag 28 mei      10 uur -  NK – Pinksteren – 
belijdenis Elisabeta Tomeci en  
Ingrid  

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven  

Koffie   Elke  

Zondag 4 juni      10 uur -  NK   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Niels  

 

Organist  Sven  

Koffie  

  

Elisabeta  

Maandag 5 juni  

  

19u30 – OK – kerkenraad  

Zondag 11 juni  10 uur -  NK – viering Heilig 

Avondmaal – Afscheidsdienst 

ds S. van der Linden   

Voorganger  ds. S. van der Linden  

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Bert  

Koffie   afscheidsreceptie   

Zondag 18 juni  10 uur -  NK   

Voorganger  dr. C. Vonck  

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  
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Organist  Liesbeth  

Koffie   Kristien  

Woensdag 21 juni  

  

14u30  – OK – Debora  

Woensdag 21 juni  

  

20 uur  – OK – Bijbelstudie  

Zondag 25 juni  10 uur -  NK   

Voorganger  dhr. J. Kroon  

Kerkenraadslid van dienst  Niels  

Organist  Bert  

Koffie  

  

Paul    

Zondag 2 juli  10 uur -  NK   

Voorganger  ds. D. Würsten  

Kerkenraadslid van dienst  Wim  

Organist  Sven  

Koffie  

  

Eelkje  

Maandag 3 juli  19u30 -  OK – kerkenraad  

  

Zondag 9 juli   10 uur -  NK    

Voorganger  dhr. B. van Buitenen   

Kerkenraadslid van dienst  Eelkje  

Organist  Sven  

Koffie  

  

Kristien  

Zondag 16 juli  10 uur -  NK    

Voorganger  dr. C. Vonck  

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Liesbeth  

Koffie  

  

Wouter  
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Zondag 23 juli  10 uur – NK    

Voorganger  -   

Kerkenraadslid van dienst  Kristien  

Organist  Sven  

Koffie   Rita  

Zondag 30 juli  10 uur -  NK  

Voorganger  mevr. K. Keasberry   

Kerkenraadslid van dienst  Liesbeth  

Organist  Bert  

Koffie  

  

  

Mieke  

VERSLAG ACTIVITEITEN  

  
UIT NEDERLAND  

  

Het koor van de christelijke school ‘Prins Maurits’ uit  

Middelharnis, dat optrad tijdens de eredienst van zondag 16 april.   
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Leerlingen van het Johannes Hoornbeeckcollege (Amersfoort) 

kregen op maandag 17 april een rondleiding van Wolfram 

Macharis en ds. Simon van der Linden. Na afloop hebben  samen 

liederen gezongen als ‘U zij de glorie’, ‘Wat de toekomst brengen 

moge’ en ‘Samen in de Naam van Jezus’.   
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GEMEENTE-UITSTAP NAAR ARRAS   

  

Op zondag 7 mei waren we op bezoek bij onze zustergemeente 

in Arras (Atrecht). Door overmacht (ziekte en auto in panne) 

konden enkele leden op het laatste moment helaas niet mee. 

Ook het weer zat niet echt mee: bij ons vertrek viel de regen met 

bakken uit de lucht. Toch vertrokken we zondagmorgen vroeg vol 

goede moed met vier auto’s richting Frankrijk. De reis verliep 

voorspoedig en we waren goed op tijd in de kerk.   

  

Mijn verbazing was groot toen ik het orgel reeds hoorde spelen: 

toen ik vier jaar geleden kwam kennismaken was er namelijk nog 

helemaal geen orgel in de kerk. Intussen had een genereus 

gemeentelid in deze lacune voorzien door een orgel te schenken 

én te bespelen.  

  

De eredienst werd geleid door mijn collega, ds. Caspar Visser ’t 

Hooft en mijzelf. We zongen beurtelings bekende psalmen en 

gezangen in het Frans en het Nederlands. De hele eredienst was 

tweetalig. Ik mocht de verkondiging voor mijn rekening nemen, 

de preek ging over Johannes 14:1-6.   

  

Dat zijn woorden van troost die de Heer Jezus tot Zijn leerlingen 

spreekt, nadat hun hart ‘in beroering’ is geraakt. Ze zijn in 

verwarring door de eerdere woorden van Jezus, onder andere 

dat Hij van hen heen zal gaan. Maar Hij verzekert ze dat Hij in de 

hemel voor hen een plaats gereed zal maken en dat Hij hen zal 

komen halen op de juiste tijd.   

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 57 nr. 3 – mei/juni 2023  

16.  

  

En dan houdt Jezus hen voor dat ze weten waar Hij heengaat en 

dat ze de weg ook kennen. Thomas kan dit echter niet volgen: hij 

weet van niks. En dan lezen we het zo bekende antwoord van 

onze Redder: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ Bij Jezus moeten we 

zijn! Pas na de eredienst kwam ik erachter dat dit beroemde 

Bijbelvers ook op de 

gevel van de protestantse 

kerk (tempel) van Arras 

staat.  

  

Na de eredienst was er 

gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten onder het 

genot van een drankje 

(vooral de zelfgemaakte 

sangria viel in de smaak!). 

Toen werd het tijd om aan 

tafel te gaan en kregen 

we een  

heerlijke barbecue 

voorgeschoteld met 

allerlei bijgerechten. En 

nadat we ons daaraan 

tegoed hadden gedaan 

was het tijd voor taart: 

veel taart!   

  

Na deze uitgebreide maaltijd konden we even bijkomen, alvorens 

we begonnen aan een rondleiding door Arras. Op een enkele 

uitzondering na bleek niemand van ons hier eerder geweest te 

zijn. En dat terwijl het wel degelijk een beziens-waardige stad is: 

er was heel wat te zien in het historisch centrum. We kwamen 

langs bijzondere huizen, een gigantisch voormalig 

benedictijnerklooster (de zeer ruime ‘kapel’ hiervan is 
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tegenwoordig de kathedraal van de stad) en natuurlijk op de twee 

grote pleinen van de stad (zie foto hieronder).   

  

Toen we terugkeerden in de kerk, konden we direct aanschuiven 

voor een gospelconcert. Een gospelkoor van een goede vijftig 

zangers, voorzag in een spetterend optreden. Er kwamen 

klassiekers langs als ‘Amazing Grace’ en ‘Oh, Happy Day’ maar 

ook andere, minder gekende nummers. Vooral het optreden van 

de dirigent viel op: een zeer charismatische en humoristische 

man, die nadrukkelijk ook het publiek betrok bij de liedjes.  

Na een kop koffie en één of zelfs meerdere stukken taart, was 

het tijd om afscheid te nemen. Vol en voldaan stapten we in de 

auto, met meer dan genoeg indrukken om na te bespreken 

tijdens de reis.   
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ACTIVITEITEN  

  

KUNSTPARCOURS : IN HET SPOOR VAN VAN GOGH (tot 06/08)  

Ds. Simon van der Linden   
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Tussen Korsele en Sint-

DenijsBoekel gidst de 

ErfgoedApp je langs het 

kunstparcours IVY met 

hedendaagse kunstwerken 

gekozen door curator Johan 

Tahon. Je staat stil bij haltes over 

het verhaal van Van Gogh en 

bezoekt een expo over zijn 

mentor dominee Pieterszen in 

het Protestants Museum De 

Geuzenhoek. Voor 

groepsbezoeken zorgen de 

Gidsen  

Vlaamse Ardennen Extra.  

Meer info:  
https://www.vangoghvlaamseardennen.  

be/projects/in-het-spoor-van-van-gogh-langskunstparcours-ivy   

  
-----  

    

In 2003 – nu al twintig jaar geleden! – 

werd precies één eeuw na de eerste – 

de laatste Zendingsdag ‘old style’ 

gehouden. De ouderen onder ons 

herinneren zich dat nog wel. Dat  

daarbij gevoelens van nostalgie, heimwee naar vervlogen tijden 

en tradities komen opborrelen, is evident. Toch bleek het toen de 

hoogste tijd om dit historische evenement nieuw leven in te 

blazen. Het was dat, of ‘de stekker eruit trekken’.   

  

En zo werd het Geuzenfeest ‘geboren’, de vrucht van enig 

gedurfd en bakens verzettend denkwerk van een groepje ‘ver- 

nieuwers’, toen met ds. Freek-Jan Daane mee in de ‘cockpit’.   De 
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voorbije twintig jaar is er heel wat gebeurd in het leven van het 

Geuzenfeest: zowel grote successen als soms povere 

mislukkingen passeerden de revue. Het bleef telkens weer een 

zoektocht naar zowel inhoudelijke verdieping en verruiming als 

het uitwerken van  aantrekkelijke, genietbare, verbindende 

samenkomsten tussen mensen van diverse overtuiging, origine, 

rang en stand. Iedereen was van meet af welkom op het 

Geuzenfeest. We gingen de multiculturele toer op, ontdekten zo 

stukjes van de wereld die heel ver af liggen, maar waarmee we 

ons toch konden verbinden. Zo konden we in verscheidene 

landen en continenten een bescheiden bijdrage leveren tot een 

beter leven voor mensen die het zoveel minder breed hebben 

dan wij: Bolivia, Kenia, Colombia, Palestina, Rwanda, India, 

Brazilië, Indonesië leerden we zo beter kennen. Daar zijn mooie 

en duurzame persoonlijke contacten uit voort gekomen.   

  

Op 12 en 13 augustus omarmen 
we de wereld  

  

Van in het begin is het Geuzenfeest een 

ontmoetingsplaats geweest voor 

mensen van verschillende afkomst, 

overtuiging en geaardheid. In een geest 

van tolerantie willen we elkaar beter 

leren kennen en het goede leven 

vieren. Op die manier wil het 

Geuzenfeest een teken van gast- 

vrijheid en inclusie zijn in een steeds 

meer gepolariseerde wereld. We doen 

dit aan de hand van een oecumenisch  

samenzijn, een interview met een gastspreker, kinderanimatie, 

sfeervolle muziek en lekker eten. De negentiende editie van het 

Geuzenfeest wil meer dan ooit de wereld omarmen.  
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Wij diepen dit thema verder uit 
door in gesprek te gaan met 
schrijfster en activiste Fleur 
Pierets. Ze lag aan de basis 
van een project om in alle 
landen van de wereld te 
trouwen, waar het 
homohuwelijk toegelaten is. In 
haar boeken komt ze op voor 
het recht om te leven volgens 
ieders eigen geaardheid. Toch  
gaat haar inzet verder dan dit thema. Ze vraagt zich af: “Hoe 

krijgen we iedereen samen?” Dat is een vraag die we ons ook in 

Horebeke stellen en waarop we samen met haar een begin van 

antwoord hopen te vinden.  

  

Twee dagen vol gezelligheid, ontmoeting, verbinding, 
genieten  

Het programma ligt ondertussen min of meer vast. Wees 

verzekerd van enkele vaste ‘ingrediënten’, zoals een feestelijke 

opening op zaterdagavond met ‘Flamboyant’, een groep 

enthousiaste muzikanten die ons tijdens de voorbije 

nieuwjaarsreceptie al heel erg wist te charmeren. Een 

startmoment om niet te missen.   

  

Zondag begint met een oecumenisch samenzijn. Hierover 

kunnen we alvast melden, dat de dienst opgeluisterd wordt door 

de Iraanse zangeres Nadiya Mehdizadeh.  

  

Na de dienst ziet het vervolg van de dag er ongeveer zo uit:   

• aperitiefconcert met de jonge buurvrouw Loulou 

Pellegroms en haar band ‘Que loco’   

• eetfestijn: een goeie barbecue, zowel met ‘vleesjes’ als 

‘veggie’  
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• namiddag: gastspreker Fleur Pierets over het 

Geuzenfeestthema ‘Omarm de wereld’  

• ook in de namiddag kinderanimatie  

• vooravond: een concert, waarbij je niet kan blijven stilzitten 

of -staan door ‘Urso Major’  

• kampvuur met bijpassende muziek en zang: Tijl De 

Meulemeester  

  

Alles komt terug, ook onze ‘smeekbede’ om hulp, steun en 
medewerking  

De kerngroep lanceert eens te meer een heel warme oproep tot 
al wie op welke manier ook een steentje wil en kan bijdragen tot 
de organisatie, zowel vooraf, tijdens als achteraf. De drempel is 
heel  laag:  geef  een  seintje  aan  Eelkje  Claus: 
gezelsclaus@hotmail.com en je wordt opgenomen in de 
medewerkersgroep.   

Wie niet meteen kan  meewerken, maar 

het Geuzenfeest wel wil steunen, kan dat 

financieel. Als gewone privé-donateur of 

als sponsor. Dank zij die steun kunnen we 

het feest gratis houden voor iedereen èn  

houden we een mooi bedrag over om onze projecten in India en 

Brazilië te blijven steunen.   

  

Een gift kan op de rekening van vzw ‘De Geuzenhoek’: BE75 

0014 0572 9151 met als mededeling ‘Geuzenfeest 2023’. Wie wil 

sponsoren, kan ook bij Eelkje Claus ons sponsoraanbod 

opvragen. Als we erin slagen om € 4000 aan sponsorgeld of 

giften te verzamelen, hopen we een vergelijkbaar bedrag voor 

onze goede doelen te kunnen overhouden.   

  

In het volgende nummer van de Flambouw krijg je alle details, 

ook om in te schrijven voor het eetfestijn. Hou ook de website 

www.geuzenfeest.be, Facebook en Instagram in de gaten om op 

de hoogte te blijven.  
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Voor de Geuzenfeestwerkgroep,  

Cornelis Blommaert en Johan Gezels  

  

VARIA  

  
DEURKLINK PASTORIE  

  

Op woensdag 10 mei 
mocht ik Henk en 
Corrie Berkhout 
ontvangen in het 
museum. Henk is een 
kleinzoon van ds. 
Germeraad, die hier in 
Horebeke vroeger maar 
liefst 34 jaar predikant 
is geweest. Henk kon 
zich nog goed de vele 
keren herinneren dat hij  

hier als kind bij zijn grootouders 

had  gelogeerd.  Hij  had  me 

gecontacteerd met de vraag of we 

interesse hadden om de oude 

deurklink van de pastorie te 

ontvangen. Deze deurklink, die 

zijn groot-moeder zo vaak had 

gepoetst, was in de jaren ’60 met 

hen meeverhuisd naar Nederland. 

Nu had hun kleinzoon deze 

deurklink al vele jaren in bezit. De 
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deurklink zal zeker een mooi plekje krijgen in ons 

museum!  
  

Ds. Simon van der Linden  
  

  

  

PSALM 16: 11  

  

U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap 

is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor                

altijd. ( Herziene Statenvertaling ).  

U wijst mij de weg van het leven: overvloedige vreugde in Uw 

nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde (andere                

vertaling).  

  

Soms word ik overspoeld door twijfels en vragen. Alsof mijn 

handen alleen gevuld waren met onbeantwoorde gebeden en 

toch doorgaan terwijl de tijd je inhaalt. Alsof het vertrouwen uit je 

handen wordt geslagen door de omstandigheden en een 

gedachte overviel mij:  

waar blijft mijn geloof, juist nu het er op aan komt ? ik voel mij 

schuldig omdat ik niet waarmaak waar ik voor sta.  

Als ik denk aan die periodes besef ik hoe belangrijk het is om toe 

te geven als je in een impasse bent geraakt. Kwetsbaar te zijn  

en toe te geven dat je het even niet meer zo duidelijk weet.   

Accepteren dat je geloof soms even wankelt.  

  

Opnieuw mocht ik ontdekken dat God niet schrikt als ik het even 

niet meer weet, zelfs in mijn twijfel blijft Hij Dezelfde en heeft mij 

onvoorwaardelijk lief. Hij laat mij niet los. Zelfs als mijn vragen 

nog rechtop staan en mijn gebeden (nog) niet zijn verhoord. Hoe 

bijzonder is het om te weten dat Jezus Zelf naar je toekomt en 

zegt: je weet toch dat de Vader jou kent, jij bent Zijn geliefde kind. 
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Ik droeg al je pijn, al jouw vragen en jouw onbeantwoorde 

gebeden. Juist daarom stierf Ik aan het kruis voor jou om de Weg 

vrij te maken en jou in de vrijheid te zetten. In Mijn striemen ligt 

genezing. Kom bij Mij als je moe bent en als je denkt dat alles 

onder jouw handen afbreekt. Kom bij Mij als je verward bent. 

Staak jouw strijd, schuil bij Mij, Ik geef je rust en Ik maak alle 

dingen nieuw in jouw leven.   

  

Wonderlijk als ik temidden van de omstandigheden toch mag   

ervaren dat de Liefde en de Vrede van God mij omringt. Zelfs als 

ik geen woorden heb en niet weet wat en hoe ik moet bidden.  

Soms is een diepe zucht al genoeg voor de Vader om mij te 

begrijpen. Dank U, Jezus U wijst de weg naar het leven. In Uw 

Woord: Het is volbracht, ligt een nieuw begin.  

Dank Heer voor Uw Opstandingskracht. Amen  

  

Paul Minnaert  

-----  
BOEK  

  

Een essentieel puzzelstukje in het leven 

van Vincent van Gogh. Een verbluffend 

verhaal over een ontluikend 

kunstenaarschap, een vergeten mentor 

en de laatste protestanten van 

Vlaanderen. Lander Deweer dwaalt 

graag over begraaf- 

plaatsen. En dan vooral over het beboste 

kerkhof van Korsele, het laatste 

protestantste dorp van Vlaanderen. Op 

een dag ontdekt hij dat in het meest 

opvallende graf van Korsele een vergeten 

vertrouwenspersoon van Vincent van 

Gogh begraven ligt: Abraham van der 

Waeyen Pieterszen. In de zomer van  
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1879 liep de toen zesentwintigjarige Van Gogh drie dagen en 
twee nachten om in Korsele deze schilderende dominee te 
ontmoeten.  

ISBN: 978904504821 - 200 pagina's  

-----  

  

DE WARE KERK DES HEREN -  SLOT  

  

Tussen september/oktober 2006 en januari 2011 schreef ik voor 

de Flambouw 25 stukjes onder de titel ‘De Ware Kerk des Heren’ 

(let op de hoofdletter in ‘Kerk’). Daartoe bezocht ik diensten in 

diverse kerken in Nederland, Vlaanderen en Schotland. Parallel 

daarmee volgde ik gedurende 12 jaar opleidingen in theologie en 

Bijbelkunde in bevindelijk-gereformeerde en Evangelische 

kringen, in Nederland en Vlaanderen. Met beide activiteiten wilde 

ik eens over de muren van mijn (sinds 1988) eigen 

kerkgenootschap, de VPKB, heen kijken. De aanleiding om pas 

nu, 12 jaar na mijn 25ste stukje, een slot aan de reeks te breien 

was dit artikel:  

  

  
  

Deze (christelijke) krant schrijft: “Naast katholieke parochies zijn 

het vooral doorsnee protestantse gemeenten (driekwart) en 

gereformeerde kerken (bijna twee derde) die een terugloop 

melden, ontdekte deze krant. De bevindelijk-gereformeerden zijn 

stabiel gebleven en een kwart van de evangelische gemeenten 

is gegroeid.” (ter verduidelijking: met doorsnee protestantse 

kerken wordt in de eerste plaats de PKN, de Protestantse Kerk 

in Nederland,de tegenhanger van onze VPKB bedoeld, die 
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jaarlijks ongeveer 50000 leden verliest; 

‘bevindelijkgereformeerden’ zijn de zgn. ‘zwartekousenkerken’, 

zoals b.v. de Gereformeerde Gemeenten, die vooralsnog in 

eigen kring natuurlijke aangroei vertonen).  

  

Jaren geleden drukte ds.Tihamér Buzogàny in een toespraakje 

tot Zeeuwse reformatorische leerkrachten (die ik op een zgn. 

‘protestantenwandeling’ rond leidde in Gent) zijn bezorgdheid 

over de Kerk op vergelijkbare wijze als het ND uit, zij het met een 

klein nuanceverschil: “de katholieke kerken lopen leeg en de 

protestantse sterven uit”. Vlaamse/Belgische protestanten in de 

“doorsnee protestantse kerken” (de VPKB dus) haken niet zo 

snel af, maar slagen er niet goed in om het geloof aan volgende 

generaties door te geven.   

  

In VPKB-gemeenten slaat de vergrijzing ongenadig en 
schrikbarend toe. Ook onze gemeente lijkt op termijn bedreigd. 
Bij één van de visitaties kwam ik erachter dat de aangroei van 
de bezochte gemeente te danken was aan de instroom van 
nieuwe mensen uit Evangelische kringen. Dat lijkt dus de 
voorspelling van de ND journalist te bevestigen.  Kerkenraden 
moeten oog hebben voor dit gegeven en alert zijn voor 
mogelijke spanningen die zouden kunnen ontstaan tussen 
‘traditionele’ en ‘nieuwe’ geloofsbelevingen in de gemeente. De 
VPKB is een pluriform kerkgenootschap en ook onze gemeente 
werd steeds gekenmerkt door een gezonde diversiteit in 
geloofsbeleving: eenheid in Christus maar verschillen in leer en 
leven. Dat laatste bepaalt overigens ook de verschillen tussen 
denominaties binnen de grote christelijke stromingen (katholiek, 
protestant, orthodox, Anglicaans). Mensen vragen me wel eens 
na een lezing “wat is nu eigenlijk het verschil tussen katholiek, 
protestant en evangelisch?” Ik toon hun dan deze slide 
(afkomstig uit een betrouwbare bron):  
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Volgens de meest recente cijfers die ik vond, zouden er in de 

wereld pakweg 35500 (!) kerkgenootschappen zijn.* Wie durft te 

beweren dat zijn/haar kerkgenootschap de (enige) ware kerk 

(met kleine letter ditmaal) des Heren vertegenwoordigt?  

  

Hans Nelis  

  
* https://eppc.org/publication/world-religions-by-the-numbers/   

  

EVOLUTIE IN TAKEN TOEGEWEZEN AAN DE VROUW BINNEN DE KERK: 

de wegbereiders (1600 tot ca 1914)  

  

Anno 2023 vinden wij het (hopelijk) vanzelfsprekend dat alle 

kerkelijke ambten (predikant, kerkenraadslid, lid bestuursraad) 

voor vrouwen openstaan. In Nederlandse behoudende 

kerkgenootschappen blijft men zich echter tot op de dag van 

vandaag beroepen op Bijbelteksten om dit af te wijzen.  

  

Meer dan 300 jaar geleden eiste Marie Dentière (zie vorige 

Flambouw) al duidelijk een plaats op voor vrouwen in de Kerk. 

Wat is er sindsdien veranderd? De kerkelijke taken van vrouwen 

evolueerden parallel met hun (sterk) verbeterde toegang tot 

onderwijs en hun maatschappelijke emancipatie (feministische 

golf). Soms gaven mannelijke ambtsdragers in de Kerk een 

duwtje: zo bekwam de Belgische ds Jean Schyns op een 

gemeentevergadering (Jolimont, 10/08/1919) met unanimiteit 

van stemmen dat ook vrouwen kiesgerechtigd werden bij de 

aanstelling van kerkenraadsleden. Uiteraard waren het vooral 

vrouwen die de pioniers, de wegbereiders waren.   
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Lenie van Reijendam-Beek  (zelf predikante – studie gestart in 
1956) schreef in dit verband: ‘zij studeerden theologie, wilden 
predikant worden, werden dat ook of deden wat er het dichste 
bijkwam, in een tijd waarin dit alles uitsluitend voor mannen leek 
weggelegd. Ze werkten binnen de grenzen van het mogelijke en 
hielpen de grenzen verleggen. Dit had grote gevolgen : niet 
alleen voor de toelating van de vrouw tot het ambt, maar vooral 
voor de visie op de ambtsbediening en de invulling ervan’.  
  

Onder de ‘wegbereiders’ ontmoeten we in de Republiek (de 

afgescheiden Noordelijke Nederlanden) de humaniste, theologe 

en dichteres Anna Maria van Schurman (1607-1678), die in 

1636 als eerste studente theologie toegelaten werd aan de net 

opgerichte Universiteit Utrecht. Voor die tijd was dat heel 

bijzonder. Universitair onderwijs was voorbehouden aan mannen 

want de eerste vereiste was de kennis van het 

Latijn. Vrouwen die het Latijn beheersten 

waren echter zeldzaam. Anna zette toch door. 

In de collegezaal mocht ze echter als vrouw 

niet te veel opvallen. Ze moest apart zitten in 

een nis achter een gordijn, zodat de 

mannelijke studenten haar niet zagen. Over 

haar levens-loop volgt binnenkort een 

afzonderlijk artikel.  

Anna Maria bleef als ‘wereldwonder’, een 

uitzondering, vrouwen werden als ongeschikt 

beschouwd om te leren. Na Anna Maria 

duurde het nog bijna 250 jaar (!) voordat 

vrouwen ‘echt’ (lees : tussen de mannelijke 

studenten mochten plaatsnemen) toegelaten  

werden tot de universiteit. Het was Aletta Jacobs die als eerste 

(1871) de opleiding geneeskunde volgde en ook de eerste 

vrouwelijke arts werd in Nederland.  
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De eervolle vermelding van Aletta Jacobs kwam recentelijk 

echter wat op de helling te staan. In 2019 werd namelijk  ontdekt 

dat al in 1708 twee vrouwen, de zussen Anna Maria en Maria 

Magdalena Gürtler, ingeschreven stonden bij de Franeker 

Universiteit (Friesland). Op de oorspronkelijke 'Namenlijst der 

Studenten' van 1708 zijn de namen van de vrouwen weliswaar 

doorstreept, maar wel nog leesbaar. Dat maakt de overtuiging 

dat Aletta in 1871 de eerste Nederlandse studente was, wankel. 

Het is niet duidelijk waarom de namen in de lijst zijn doorgehaald. 

De vader van de zussen Gürtler, Nikolaus Gürtler, werd in 1707 

aangesteld als hoogleraar theologie aan de Franeker 

Universiteit. Hij kwam oorspronkelijk uit het Zwitserse Bazel. 

Over de twee vrouwen is verder weinig bekend. Het is ook niet 

meer te achterhalen of ze daadwerkelijk college hebben gevolgd.  

  

*****  

We maken een sprong naar het begin van de 

20e eeuw, meer bepaald naar 1902, het jaar 

waarin Constance Gerlings zich inschrijft  

voor de theologie-opleiding aan de universiteit 

Utrecht. Zij had reeds de studies tot 

godsdienstonderwijzeres voltooid. Ze werd in 

1925 de eerste Nederlandse  hulppredikante in 

Noordwijk aan zee. Als volwaardig predikante 

kon zij in de Nederlandse Hervormde Kerk niet 

toegelaten worden (pas in 1967 kon dit), haar 

aanvraag werd zeven maal afgewezen.  

  

De wat liberalere Doopsgezinde Broederschap was het eerste 

kerkgenootschap in Nederland dat beloot om het ambt van 

predikant voor vrouwen open te stellen. Marie Ten Bosch 

meldde zich als eerste vrouw in het Doopsgezind Seminarium in 

1907 en studeerde af in 1913, maar besloot zich niet beroepbaar 

te stellen. De eerste vrouwelijke predikant in Nederlandd werd 

Anne Zernike. In 1911 werd zij in de Doopsgezinde gemeente in 
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Boven-Knijpe bevestigd (ook over haar volgt een afzonderlijk 

artikel).   

****  

Ook in België duurde het lang vooraleer vrouwen aan de 

universiteiten toegelaten werden. De Katholieke Universiteit 

Leuven weigerde in 1873 een vrouwelijke kandidaat (het ging om 

de eerste vrouwelijke studente geneeskunde Isala van Diest – zij 

gaat studeren in Zwitserland). Pas in 1920 wordt beslist om 

meisjes toe te laten. De bisschoppen vreesden dat katholieke 

meisjes anders in Brussel, Gent of Luik zouden gaan studeren. 

Rector Ladeuze drukte in zijn openingsrede van het 

academiejaar 1920-21 de hoop uit dat de 39 studentes (op 

ongeveer 3.000 in totaal) "zich niet in groten getale zouden 

begeven naar beroepen die niet overeenstemmen met de 

normale functies die de natuur hen toewijst in de maatschappij".   

  

In 1878 weigerde de Université Libre de Bruxelles de inschrijving 

van Emma Leclercq, die zich pas twee jaar later als eerste 

vrouwelijke studente in België kan inschrijven aan de faculteit 

Wetenschappen te Brussel (zij volgde er 2 jaar en daarna 2 jaar 

aan Rijksuniversiteit Gent, waar zij de eerste vrouwelijke 

afgestudeerde werd).   

  

In de 19e eeuw zijn de universiteiten niet happig dames in het 

auditorium toe te laten, vooral vanwege angst voor 

‘zedeloosheid’. Samen met Emma Leclercq schrijven nog twee 

meisjes zich aan de Brusselse wetenschapsfaculteit in (1880): 

Marie Destrée (die haar studies niet afmaakte) en Louise 

Popelin. Aan de universiteit Luik bestormt Jeanne Rademackers 

in 1881 het mannenbastion. De Gentse Rijksuniversiteit volgt in 

1882, met Sidonie Verhelst (een 23-jarige onderwijzeres) als 

studente aan de faculteit Wetenschappen. Volgens de annalen 

zorgde Sidonie voor veel ophef in het auditorium, ook al moest 

zij bovenaan links plaats nemen op gepaste afstand van de 

jongens. De lessen moesten regelmatig onderbroken worden.  
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Maar waar blijven de studentes theologie?   

De Faculteit Theologie en Religiewetenschappen werd in 1835 

te  Leuven opgericht. Zoals reeds vermeld werden pas in 1920 

vrouwelijke studenten toegelaten. Of daar studentes theologie bij 

waren, heb ik nog niet kunnen achterhalen !  

  

Pas in 1963 werd de Protestantse Faculteit bij koninklijk besluit 

officieel erkend als een instituut van hoger universitair onderwijs.  

Studenten geïnteresseerd in theologie waren vóór die tijd dan 

ook verplicht in het buitenland te studeren. Zo kennen we ds 

Johanna Vogel die na haar studies in Nederland, als 

jeugdpredikante werkzaam was in Antwerpen (1956-1962). In 

1963 werd ze predikant in Brasschaat waar ze bleef tot 31 

oktober 1978.   

  

****  

  

Dat de Eerste Wereldoorlog een grote impuls en stimulans 

gegeven heeft aan de rol van vrouwen in de maatschappij is 

opmerkelijk. De mannen waren opgeroepen voor arbeid, in 

dienst of gevlucht en de vrouwen namen hun taken over. Niet 

alleen in de fabriek, maar ook aan de universiteiten, waar zij 

discussiegroepen opstartten, filosofische gesprekken hielden en 

schreven voor de studentenbladen. Een nieuwe generatie 

vrouwen deed zijn intrede.  

  

Josiane Tytens  

-----   
  

  



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 57 nr. 3 – mei/juni 2023  

33.  

  

Psalm 36:10-11  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Uit het Reformatorisch Dagblad:  

  
 09-05-2023 19:29 D  a    d     aad  c 

 Lees of luister RD  

 
 Home Laatste nieu s Kerk & religie Opinie Binnenland Politiek Buitenland Economie Koninklijk Huis M 

 

 De e a e  e d ee e e e aad   c e 



VLAAMSE FLAMBOUW – jaargang 57 nr. 3 – mei/juni 2023  

34.  

  

 H ib de V ie 9 mei 2023 17:15 Ge ij igd: 9 mei 2023 18:13 

 
 e periodieke gesprek  ssen predikan en kerkenraad mag geen f nc ioneringsgesprek  orden ll s ra ie os nsink 

 

KERK & RELIGIE 

De relatie tussen predikant en kerkenraad is een complexe. De dominee is 

niet in dienst van de kerkenraad, maar maakt er wel deel van uit. Hij heeft  n 

Meester; tegelijk hebben de ouderlingen de plicht toe te ien op ijn 

prediking, handel en wandel. Wat is de juiste manier? 

  

*artikel bezorgd door Hans Nelis  
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V.P.K.B. Horebeke  
Adres kerkgebouw: Korsele 39, Horebeke  
Eredienst: iedere zondag om 10.00 uur  
Website: www.geuzenhoek.be  

  

Predikant  
Ds. Simon van der Linden  
Korsele 40  
9667 Horebeke  
Tel.: 055 61 33 52  
E-mail: ds.s.f.vanderlinden@gmail.com   
  

Preekvoorziening  
 Bert Huijer: 0471 58 76 58  
Email: berthuijer@gmail.com  
  

Organisten  
Wilfred De Jonge, Hendrika Blokland-Den  
Hartogh, Bert Huijer, Liesbeth 

Lutjeharms,  
Sven Vermassen  
  
Kerkenraad  
Ds. Simon van der Linden, Eelkje Claus,  
Wim Coenen, Kristien De Jonge, Liesbeth 
Lodens, Paul Minnaert, Niels Van 
Renterghem.  
  

Bestuursraad  
Voorzitter(wnd) : Cornelis Blommaert  
Tel. 0476 26 89 37   
E-mail: cornelis_blommaert@hotmail.com   
  
Rekeningnummer VPKB Horebeke:  
IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 
BIC code: BPOTBEB1  
p/a Korsele 45, 9667  Horebeke  

  

  
Protestants Museum  
“De Geuzenhoek”  
E-mail: museum-geuzenhoek@vpkb.be  
Website: 
https://geuzenhoek.be/protestantsmuseum-
de-geuzenhoek/   
  

“De Geuzenhoek” vzw  
Voorzitter: Gertjan Blokland  
Woeringenstraat 32  
9000 Gent  
Tel. : 09 220 01 25  
E-mail: gertjan.blokland@telenet.be  
  
Rekeningnummer ‘De Geuzenhoek’ vzw   
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151 BIC 
code: GEBABEBB  
p/a Bosakker 13, 9050 Gentbrugge  
  

WERKGROEP GEUZENFEEST   

 Secretariaat: Eelkje Claus  
Website: www.geuzenfeest.be  
  

Vlaamse Flambouw  
V.U.: Gertjan Blokland  
Redactie: Josiane Tytens   
E-mail: josiane.tytens@gmail.com   
  
Abonnementen: Willy Vanderhaegen  
Tel. 09 231 57 55  
E-mail: wi.vanderhaegen@skynet.be 
Abonnementsprijs: € 17 voor 2023 
Rekeningnummer:  
IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151  
BIC code: GEBABEBB  
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INHOUDSOPGAVE  
 Ten geleide  1  

 Uit de kerkenraad  3  

 Uit de bestuursraad  5  

 Rondom de gemeente  6  

 Agenda   9  

 Verslag Activiteiten  11  

 Activiteiten  16  

 Varia  19  

 Nuttige adressen  31  

 Colofon  32  

De “Vlaamse Flambouw” is een uitgave van de VPKB Horebeke en 
verschijnt tweemaandelijks.  

  
De abonnementsprijs bedraagt € 17, tijdig over te schrijven op 
rekeningnummer  IBAN nr.: BE75 0014 0572 9151 - BIC code: 
GEBABEBB van de vzw “De Geuzenhoek”, Horebeke met vermelding 
abonnement Flambouw 2023.  

  
Giften voor onze kerk (behoud patrimonium) mogen worden overgemaakt 
op het rekeningnummer IBAN nr. BE60 0000 5226 0970 - BIC code: 
BPOTBEB1 t.n.v. Prot. Kerk Horebeke.  

  

Overige giften op de rekening van vzw “De Geuzenhoek”  

 Sluitingsdatum kopij  

 

voor volgende editie Flambouw (mei 2023) is: vrijdag 7 juli  

(verschijnt zondag 16 juli 2023)  

Kopij aan: josiane.tytens@gmail.com  
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